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REDACTIONEEL

Lente

De lente is weer begonnen. Je merkt 

het aan alles: de lucht ruikt anders, 

de dagen worden langer en zelfs de 

meest dorre struik lijkt ineens weer zin 

te hebben in het leven. Lente is het seizoen 

van opnieuw proberen, van groeien, van veerkracht.  

En dat past heel mooi bij Crooswijk.

Want ook hier zie je dat mensen steeds weer opstaan,  

meedoen, iets nieuws proberen. Alleen of met elkaar. Soms 

begint het met een idee, een gesprek, een woord. Taal kan 

een zaadje zijn: klein, maar met de kracht om iets groots  

te laten ontstaan. In deze editie lees je hoe bewoners taal  

gebruiken om elkaar te vinden, te inspireren en te versterken.

We hebben ook initiatieven die laten zien dat veerkracht 

niet alleen een mooi woord is, maar iets dat je kunt trainen. 

Letterlijk zelfs. Denk aan boksen met impact: niet om elkaar 

knock-out te slaan, maar om kracht te voelen, grenzen te 

verkennen en samen sterker te worden. Het is beweging met 

betekenis.

Daarnaast vieren we de woordkunst in onze wijk. Gedich-

ten, verhalen, van straattaal tot stille brieven: woorden die 

raken, troosten, uitdagen of gewoon laten glimlachen. Alles 

is welkom. 

Deze lente nodigen we je uit om mee te doen, mee te denken 

en mee te groeien. En wil je iets met ons delen, mail ons.

Veel leesplezier gewenst!

Hartelijke groet,

Dominique Bartali

contact@decrooswijker.nl

INHOUD

Verhalen over Crooswijk bij  

Theaterwerkplaats Ouwe Rotten	 3

Wat te doen in Crooswijk?	 4

Taalcafé Open Huis	 5

Wat is lente voor de crooswijkers?	 6

Interview Soufiane Kouras:  

‘Als je geen discipline hebt, kom je nergens’	 8

Bewonerskracht zichtbaar in Crooswijk	 9

Goed in Crooswijk 	 10

Crooswijk op de korrel:  

Plant eens een boom in je wijk!	 12

Mizt aan de Maas: Onder de zon	 14

Column Wijkraad Crooswijk	 15

COLOFON

DE CROOSWIJKER is het wijkblad van heel Crooswijk en 

verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 8.300 exemplaren.

Redactie Dominique Bartali, Noor Khan, Estefania Pladano, Gerrit Ribbink,  

Olga Sterenshis, Naomi Soares, Annie Verduyckt, Dik Vuik

Hoofdredactie Dominique Bartali

Eindredactie Dik Vuik

Vormgever Fabio Bartali 

Drukker Graphic Print

Verspreider De Ster 

Webdesign Olga Sterenshis

Contact & Adverteren contact@decrooswijker.nl

Zie ook www.decrooswijker.nl en volg ons op Facebook: 

www.facebook.com/decrooswijker

De Crooswijker wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Rotterdam 

© Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar 

gemaakt worden zonder voorafgaande toestemming van De Crooswijker.

3 5

14

8

12

10

Kijk ook opdecrooswijker.nl



﻿3

Eind februari, voor de verschijning van deze editie 
van De Crooswijker, vond in De Nieuwe Branding 
een bijeenkomst plaats. Bewoners werden uitge-
nodigd om hun verhalen over de wijk te komen 
vertellen. En die verhalen zijn weer de basis voor 
een theateruitvoering over Crooswijk!

Theaterwerkplaats Ouwe Rotten ontstond in 2014, als een plek 

waar ouderen hun talenten op het gebied van theater ont-

dekken en verder ontwikkelen. De artistieke leiding bestaat uit 

Willy Hilverda en regisseur Mariëlle van der Griendt.

Mariëlle deed de opleiding regie en dramadocent aan de 

Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Jarenlang was ze 

artistiek leider van de jongerentheatergroep ROTJONG. Te-

genwoordig werkt ze ook graag met ouderen. Willy Hilverda 

is zakelijk leider. Ze studeerde sociologie aan de Rijksuniversi-

teit Groningen. Behalve zakelijk leider is ze schrijfdocente en 

schrijft ze voor theater.

Verhalen over Crooswijk
Voor de nieuwe voorstelling van ‘Ouwe Rotten’ worden dus 

verhalen over Crooswijk gezocht. Verhalen over bijvoorbeeld 

de veemarkt, Jamin, de Heineken brouwerij of het badhuis. 

Maar ook over het zwembad op het Schuttersveld, de huur-

dersacties van het wijkorgaan of Slagerij Haak: alle verhalen en 

foto’s over het Crooswijk van vroeger zijn welkom.

‘Bij ons kun je spelen, schrijven, zingen en dansen’, geven Willy 

en Mariëlle aan. ‘We maken samen met onze spelers voorstel-

lingen over de ervaringen van ouderen. Onze voorstellingen 

zijn herkenbaar èn geven stof tot nadenken en napraten. Wilt u 

meedoen? Laat het ons weten! En wie weet krijgt u de smaak 

te pakken en komt u vaker praten over die ‘goede oude tijd!’.’

De Crooswijker is benieuwd naar de verhalen die in de voor-

stelling zullen komen en vooral naar welke ouwe rotten uit 

onze wijk de uitdaging oppakken en meedoen. We zullen er 

op onze facebook-pagina aandacht aan blijven besteden en 

kijken uit naar de voorstelling, zodra die wordt gespeeld.

Zie voor meer informatie over Theaterwerkplaats  

Ouwe Rotten ook theaterwerkplaatsouwerotten.nl

‘Bij ons kun je spelen, 
schrijven, zingen en dansen’

Verhalen over Crooswijk  
bij Theaterwerkplaats  
Ouwe Rotten

DE CROOSWIJKER

tekst De Crooswijker
foto Theaterwerkplaats Ouwe Rotten
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DE CROOSWIJKER IS GRATIS AF TE HALEN BIJ:

Albert Heijn, Goudseplein
Bistro Brouw, Linker Rottekade
Café Eden, Rusthofl aan
Grand Locale, Bep van Klaverenplein
Hoppesteyn, Boezemsingel
Huis van de Wijk De Nieuwe Branding,
Isaäc Hubertstraat
Karwei, Boezembocht
Laurens Rubroek, Crooswijksekade
Nivon, Dirk Smitsstraat
Ontdekhoek, Schuttersweg
Open Huis Crooswijk, Rusthofl aan
Primera, Crooswijkseweg
Speeltuinvereniging Crooswijk, Schuttersweg
Studio Haircare, Rusthofl aan
Wijkgebouw De Bron, Vondelweg
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VRIJWILLIGER VAN DE MAAND

Olga Sterenshis

WONEN

VAN SLOOP NAAR HOOP

WAT TE DOEN IN CROOSWIJK
EEN KLEINE SELECTIE UIT DE VELE WIJKACTIVITEITEN

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

112  Bij spoedgevallen, politie, ambulance en brandweer

14010  Servicenummer van de Gemeente Rotterdam voor informatie, meldingen van schade, vuil en/of overlast

0900-8844 Geen spoed, wel politie

144   Dier in nood of gewond

0800-2000  Meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

VAN SLOOP NAAR HOOP
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Burgemeester Carola Schouten

Crooswijk is een Boezemvriend rijker!
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Winter Wonder Crooswijk
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Atelier Schitter in de wijk

Crooswijk is een Boezemvriend rijker!

Atelier Schitter in de wijk
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80 jaar vrijheid
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Een Duitse overval aan de Crooswijksebocht

FOTORAPPORTAGE

Crooswijk in de Tweede Wereldoorlog

Wat doe jij op 3, 4 en 5 mei?

Verbinden, herdenken en vieren
80 jaar vrijheid

Een Duitse overval aan de Crooswijksebocht

Crooswijk in de Tweede Wereldoorlog
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Met wie vier jij de feestdagen?
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Kijk voor meer informatie op 
agendakralingencrooswijk.nl

Elke woensdag Wijklunch met buurtbewoners Pleretstraat 316

13.00 - 14.00 uur Gratis

Zaterdag 4 april Filmhuis Nivon: Distant Bridges Dirk Smitsstraat 76

Aanvang 20.00 uur 3 euro / 4 euro niet-leden

Maandag 4 mei Dodenherdenking Verschillende locaties

Zie Rotterdam.nl/dodenherdenking

Zondag 31 mei Van Smartlap tot Opera Koeweide 

Aanvang 15.00 uur Gratis

Zie www.rotterdam.nivon.nl/agenda/ voor meer informatie over het programma.

We doen ons best om foutloos en volledig te zijn. Heb je aanvullingen of verbeteringen?

Laat het ons weten via contact@decrooswijker.nl.

Van Smartlap tot Opera is het jaarlijkse meezingfestijn 
op de Koeweide. Dit jaar alweer de zeventiende editie!
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Conversatieles, praatgroep of 
taalcafé, we zijn er nog niet 

helemaal uit welke naam het 
beste past op de wekelijkse taal-

sessies die sinds juni verleden 
jaar in het Open Huis Crooswijk 

worden gehouden. Het idee is 
afkomstig van de coördinator 

van het OHC, Inge Hutten, en de 
sessies worden geleid door Trees 

Ramkisoen en ondergetekende. 
In principe staat het open 

voor iedereen die zijn of haar 
kennis van het Nederlands wil 
opkrikken. Omdat het niveau 

van de deelnemers nogal 
verschilt is er gekozen voor een 

losse structuur, zonder veel 
grammatica of lesmateriaal. 
Er wordt ook geen huiswerk 

gegeven of examen afgenomen. 

tekst Gerrit Ribbink
foto Inge Hutten

Naast de aandacht voor de Nederland-

se taal, is het vooral ook een kans voor 

deelnemers om uit hun isolement te 

komen. Tot dusver zijn bijna alle deelne-

mers afkomstig uit Arabisch sprekende 

landen, zoals Marokko, Saoedi-Arabië, 

Somalië en Syrië. De enige uitzonde-

ringen zijn Eritrea en Dominicaanse 

Republiek. Gelukkig zijn er een paar 

Arabisch sprekende vrouwen die iets be-

ter Nederlands spreken en zo nu en dan 

kunnen tolken voor de anderen. Soms 

lijkt de sessie meer op een Babylonische 

spraakverwarring, dan een gestructu-

reerde les. 

Maar verreweg de beste tolk is Ifraah, 

de achtjarige dochter van Maryam, die 

oorspronkelijk uit Somalië komt en al 

14 jaar in Nederland woont. Ifraah komt 

soms met haar moeder mee en kan met 

speels gemak ‘switchen’ van Arabisch 

naar Nederlands en vice versa. De ande-

re deelnemers zijn een soort van tantes 

voor haar en genieten van haar aan-

wezigheid. En als Ifraah er niet is en de 

andere dames het niet meer weten, is er 

altijd nog Google. Het aantal deelnemers 

fluctueert nogal, gemiddeld rond de vier, 

dus er is zeker nog ruimte voor nieuwe 

deelnemers.

Als je je Nederlandse spreekvaardigheid 

wilt verbeteren en andere wijkbewo-

ners wilt ontmoeten, die net zoals jij uit 

het buitenland komen, of gewoon een 

spelletje wilt spelen voor de gezelligheid, 

dan is het wekelijkse Taalcafé bij het 

Open Huis Crooswijk “the place to be”.

Plaats

Open Huis Crooswijk, 

Rusthoflaan 52-54b

Wanneer

Elke donderdagochtend,  

van 10.30 tot 11.30 uur.

Taalcafé Open Huis

DE CROOSWIJKER
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Atilla
‘Met trots kan ik zeggen, dit is mijn wijk!’ 

Atilla herken je aan zijn prachtige sigaar die hij overal 

mee naartoe neemt. Hij liep in gedachten in het 

zonnetje toen wij hem aanspraken. En meteen wilde 

hij graag meewerken aan een interview voor De 

Crooswijker. Want, zei hij niet veel later - ik ben echt 

trots op mijn wijk!

Wat betekent lente voor jou Atilla? Zonder twijfel zei 

hij: ‘Warm weer betekent voor mij lekker naar buiten 

met kinderen en kleinkinderen, de struiken en bloemen 

die bloeien, het is allemaal zo mooi. Dagen die langer 

worden, langer licht buiten, meer tijd om buiten te zijn, 

samen met mijn vrouw een kop koffie drinken op het 

balkon, ja - natuurlijk met mijn sigaar - het is gewoon 

heel fijn.’

En welke lentedag past het beste bij jou?

A	 Een zonnige dag

B	 Een frisse ochtend

C	 Een zachte avond

D	 Anders..

‘Absoluut een zonnige dag!’ ‹Maar niet te warm, want 

dan zit ik liever in de schaduw.’, voegt hij er lachend 

aan toe.

Welke plek in de wijk bezoek jij graag in de lente?

‘Kralingse bos›. Soms ga ik lopen, soms pak ik de fiets 

naar het bos. En dan lekker de plas rond, altijd gezellig 

met mijn sigaar. Ik wil dan zeker de 10.000 stappen 

halen, omdat ik er doordeweeks (ik werk) niet aan 

toekom. ‘

Tot slot zegt Atilla: ‹Ik woon al 43 jaar in Crooswijk en 

ik zou niet naar een andere wijk willen. Ik ben er echt 

trots op een Crooswijker te zijn!’ 

Dankjewel Atilla, het was heel leuk om je te ontmoeten. 

Heel graag tot een volgende wandeling!

Tessa
‘Houd je nooit vast aan één motto!’ Dat is het  

motto van Tessa, een Crooswijkse studente klinische 

psychologie. Tessa viel ons op door de mooie rode 

streep in haar haar en haar vriendelijke gezicht.  

Ze liep stevig door, dus we moesten het op een  

sprintje zetten…

Op de vraag wat de lente voor haar betekent, 

antwoordde ze zonder nadenken: ‘Buiten zijn!’ 

‘Luisteren naar het geluid van de vogels, op een bankje 

zitten, de bomen in bloei…’

Omdat de lente voor veel mensen als een nieuw begin 

voelt, vragen we Tessa wat haar dat gevoel geeft. Ze 

hoeft niet lang na te denken: ‘Het ontmoeten van 

nieuwe mensen.’ 

En wat geeft jou nieuwe energie? ‘Door Crooswijk 

wandelen, kijken naar de dieren, op mijn balkon 

zitten, niets doen, genieten van het uitzicht, een 

zonsondergang, het Kralingse bos.’ 

Welke lentedag past het beste bij jou? 

A	 Een zonnige dag

B	 Een frisse ochtend

C	 Een zachte avond

D	  Anders..

‘Een zachte avond. Vanwege de rust, minder geluid om 

je heen.’ 

Welke plek in de wijk bezoek jij graag in de lente? 

‘Deze plek, de Boezemsingel!’ 

En dus liepen we een klein stukje terug en sloten we  

dit fijne gesprek af op de brug van de Boezemsingel.  

En natuurlijk, voor een mooie foto. Dankjewel Tessa, 

we hopen je zeker nog eens tegen te komen!

6 DE CROOSWIJKER
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Walid, Jihan & Miran
De nergiz staat in Koerdistan symbool voor de lente. Het 

betekent narcis in het Nederlands. 

Tijdens onze wandeling door de wijk ontmoetten wij 

Walid, Jihan en Miran. Miran betekent sterke man in 

het Koerdisch, en dat was ook te zien. Moedig stapte 

hij tussen de ganzen zo groot als hijzelf door. Maar 

ook Walid en Jihan vielen meteen op, twee stralende 

gezichten, zichtbaar genietend van deze mooie dag.

Wat betekent lente voor jullie?

A	 Een nieuw begin

B	 Buiten zijn

C	 Gezelligheid

D	 Anders..

A, B en C! Riepen ze in koor.

‘Ja alles, van wandelen tot aan mooie bloemen, planten, 

de natuur, het lekkere weer, alles..’ Groen, mooi weer en 

de natuur werden genoemd als grote gevers van nieuwe 

energie.

En wat doen jullie graag buiten, zodra het langer 

licht wordt? In koor: ‘BBQ’en, lekker BBQ’en!’  

Heldere taal ;)

Op de vraag wat Crooswijk (nog) mooier maakt in 

de lente, antwoordden zij: ‘We wonen al 7 jaar op de 

Nieuwe Crooswijkseweg en in de lente ontdekken we 

iedere week nieuwe bloemen in de wijk!’ 

‘Het is de geur van bloemen waar ik zo blij van word’, 

vertelt ze. Haar lievelingsbloem is trouwens, en dat zal 

niemand meer verbazen - de nergiz. Ofwel de narcis. 

Dank jullie wel Walid, Jihan & Miran!

Wij wensen jullie 1001 nergiz toe.

Gijs
Hoewel dit een mooie zonnige dag was, was het ook 

een frisse dag. Om een beetje op te warmen, gingen we 

op zoek naar een fijn plekje in de wijk en lieten we ons 

verrassen door de heerlijke koffie en het sprookjesachtige 

Zoet van By Merve. 

Naast ons zat Gijs. Naomi en ik vroegen ons af of we hem 

zomaar konden lastigvallen, maar besloten hem dat recht 

op de man af te vragen. ‘Zit je hier voor je rust of mogen 

wij je ook een paar vragen stellen?’ Hij schoot in de lach 

en de rest is (bijna) geschiedenis.

Gijs is nieuw in Crooswijk. Hij heeft op meerdere plekken 

in de stad gewoond, maar Crooswijk moet hij nog 

ontdekken. Wel verheugt hij zich daar, samen met zijn 

vrouw en dochter - enorm op. 

Wat betekent de lente voor jou? ‘Zowel een nieuw 

begin, als buiten zijn als gezelligheid. Ik houd van (buiten) 

sporten; tennissen, hardlopen en ik ben nu aan het 

oefenen voor de kwart marathon in april!

En wat geeft jou nieuwe energie? ‘Toch ook weer 

sporten. Zeker als ik wat minder lekker in mijn vel zit, 

helpt hardlopen goed.’ 

En wat doe je graag als het buiten wat langer licht 

is? ‘Op het terras zitten met vrienden, lekker uit eten 

gaan.’

Welke plek in de wijk bezoek je graag in de lente?  

‘Dat moet ik nog ontdekken, maar hardlopen langs de 

plas is nu al één van mijn favorieten!’ 

Dankjewel Gijs, voor de warme kennismaking! Wij 

wensen jou, en natuurlijk je vrouw en je dochter - heel 

veel woongeluk in het mooie Crooswijk. 



Soufiane Kouras (24) is 
geboren en getogen in hartje 

Crooswijk. Naast zijn carrière als 
professioneel kickbokser zet hij 

zich met volle energie in voor 
de jeugd. Dat doet hij zowel in 

zijn werk als jongerenwerker 
met een beheerdersfunctie, als 

in zijn vrije tijd met het geven 
van kickboks-lessen. Met zijn 

inzet hoopt hij een steentje bij te 
dragen aan de groei en bloei van 

de jongeren in de wijk.

tekst Naomi Soares
foto Estefania Pladano

Op de vraag hoe hij zichzelf zou om-

schrijven, laat Soufiane het liever aan de 

jongeren over. Ze antwoorden direct: 

vrolijk, lief, sportief, slim, aardig, en een 

leider. Het zegt veel over hoe zij hem 

zien. 

Soufiane was 16 jaar oud toen hij begon 

met kickboksen. De sport vraagt volledige 

toewijding, zowel fysiek als mentaal. ‘De 

meeste mensen denken dat kickboksen 

alleen vechten is, maar er komt veel meer 

bij kijken. Als je geen discipline hebt, kom 

je nergens’, vertelt hij. 

‘Gebruik kickboksen 
om te groeien’
Kickboksen leerde Soufiane hoe belang-

rijk het is om mentaal sterk te zijn, om 

niet meegetrokken te worden door ne-

gatieve invloeden. Daarbij speelt de trai-

ner maar ook zelfreflectie een belang-

rijke rol: ‘dat je bewuste keuzes maakt 

en het kickboksen wel moet gebruiken 

voor de juiste doeleinden.’ Diezelfde les 

geeft hij door aan de jongeren: ‹Gebruik 

kickboksen om te groeien en vooruit te 

komen, niet om jezelf buiten de training 

te bewijzen.’

Soufiane merkt dat er soms misvattin-

gen zijn over de sport, dat kickboksen 

agressie zou opwekken. Zijn ervaring 

toont het tegendeel: ‘Voor mij zorgde 

het ervoor dat ik van de straat bleef, en 

het gaf me de kracht en motivatie om 

mezelf naar een hoger niveau te tillen. 

Het heeft mij gebracht tot waar ik nu sta.’ 

Ook is het voor hem een uitlaatklep na 

een drukke werkweek.

In de praktijk draaien de kickboks-lessen 

om meer dan alleen trainen. Jongeren 

komen naar hem toe om hem in ver-

trouwen te nemen als ze ergens tegen-

aan lopen, maar ook krijgt hij verzoekjes 

om een leuk nummer te draaien. ‘Vanuit 

iedereen krijg je een andere vraag, en 

daar moet je echt op in kunnen spelen.’

Lees het langere artikel over Soufiane op 

de website: decrooswijker.nl

‘Als je geen 
discipline 
hebt, kom 
je nergens’

8 DE CROOSWIJKER
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André geeft aan dat het samenbrengen 

van bewoners en initiatieven eerst vooral 

praktisch bedoeld was, maar ook al snel 

een voorbeeldfunctie kreeg. ‘Het laat 

zien dat Crooswijkers zich actief inzetten 

voor hun wijk met eigen initiatieven en 

we hopen dat dit anderen inspireert.’ 

Die inspiratie wordt inmiddels zichtbaar. 

Deelnemers vinden elkaar steeds 

beter en via de Initiatieven Club is het 

eenvoudiger om contact te leggen met 

experts en financiers. 

André: ‘We organiseren ongeveer eens 

per maand een bijeenkomst, vaak 

met gasten, en helpen de deelnemers 

van de Crooswijkse Initiatieven Club 

met feedback, inzet van experts  en 

netwerkcontacten. We starten niet met 

eigen doelen van Opzoomer Mee of van 

de gemeente, maar vanuit de vragen 

van Crooswijkers  die in hun eigen buurt 

dingen organiseren die bijdragen aan 

een wijk waar mensen elkaar beter leren 

kennen, helpen en rekening met elkaar 

houden’. 

De deelnemers van de Initiatieven 

Club hebben met wat ondersteuning 

al verschillende initiatieven ontwikkeld, 

onder andere een gezondheidsproject en 

winter-activiteiten voor kinderen. 

Tegelijkertijd maakt hij duidelijk dat 

de Crooswijkse Initiatieven Club geen 

beslissende rol heeft in het wel of niet 

doorgaan van initiatieven. De club 

functioneert als een ondersteunend 

netwerk waarin bewoners hun ideeën 

kunnen delen, versterken en verder 

ontwikkelen met hulp van elkaar en 

van betrokken experts. Of een plan 

daadwerkelijk wordt uitgevoerd, hangt 

vervolgens af van externe factoren 

zoals de bereidheid van fondsen om 

te financieren, de beschikbaarheid van 

samenwerkingspartners en de praktische 

haalbaarheid. Het CIC heeft een 

informele setting waarbij een ieder die 

iets voor de wijk wil doen kan aansluiten.

Het volledige artikel is te lezen op  

de website van De Crooswijker:  

decrooswijker.nl.

 Bewonerskracht  
zichtbaar
in Crooswijk

In Crooswijk groeit een net-
werk van actieve bewoners die 

zich inzetten voor hun wijk.  
Dit informele netwerk is de 

Crooswijkse Initiatieven Club 
en wordt ondersteund door 

Stichting Opzoomer Mee. 
André Hendrikse van deze 
stichting helpt bewoners

initiatieven en kleine stich-
tingen vanuit het project 

Gemeenschapskracht van 
onderop. ‘We kregen meerdere 
vragen uit Crooswijk om te hel-

pen met projectontwikkeling 
en financiering. Die hebben we 

gebundeld en met een trainer 
van Samen010 opgepakt. De 

eerste bijeenkomst vormde het 
begin van verdere samenwer-

king, waarbij deelnemers elkaar 
te helpen met hun plannen en 
projecten en samen hun net-

werk vergroten.’

tekst Noor Khan
foto Salima El Karchouhi 
Podcast Crooswijk & CIC

DE CROOSWIJKER
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Huiskamer IZAAK in De Nieuwe Branding, 
Isaac Hubertstraat
Een spelletje spelen en even kletsen met een 

buurtgenoot. Of juist rustig de krant lezen. Dat kan bij 

IZAAK. IZAAK is de huiskamer van Huis van de Wijk De 

Nieuwe Branding. ‘Wij willen bijdragen aan die inclusieve 

maatschappij, waar iedereen erbij hoort en ertoe doet’ 

legt Emine Bagcivan-Gezer van DOCK uit.

De inloop is elke donderdag tussen 12.00 en 15.00 uur. Er 

is geen programma, maar wel genoeg te doen. En voor 

iedere bezoeker is er ook (gratis) een warme kop soep.

Open Huis Crooswijk, Rusthoflaan
Open Huis Crooswijk bestaat al ruim 40 jaar. Het 

inloophuis heette voorheen Oude Wijkenpastoraat 

Crooswijk. ‘Maar we doen niet aan evangelisatie of 

zoiets. We zijn er voor iedereen. Ons hoofddoel is sociale 

armoede en eenzaamheid tegengaan,’ zegt Inge Hutten 

van Open Huis Crooswijk. Het inloophuis organiseert 

vooral activiteiten waar de buurt elkaar kan ontmoeten. 

Van koffiemiddagen tot creatieve activiteiten. Maar er 

zijn ook regelmatig uitstapjes, exposities en muzikale 

optredens.

Kom langs of kijk op openhuiscrooswijk.nl voor informatie 

over alle activiteiten.

Warme Huiskamer, Pleretstraat
Van koffieochtenden en wijklunches tot creatieve 

activiteiten: in de Warme Huiskamer aan de Pleretstraat 

zijn de hele week door activiteiten. Georganiseerd door 

wijkbewoners, voor andere wijkbewoners. Stichting 

Wijkcultuur is de motor achter dit relatief nieuwe 

buurthuis. Kartrekker Olga Sterenshis vertelt: ‘Het is zo 

goed voor de sociale cohesie. Ja, dat is een duur woord, 

maar ik bedoel: het is een plek voor en door de buurt. En 

daar was behoefte aan.’

Meer weten? Kijk op wijkcultuur.nl.

Wijkgebouw De Bron, Vondelweg
Al meer dan twintig jaar is De Bron het kloppend hart van 

Rubroek. In het gezellige inloophuis kun je de hele week 

meedoen met verschillende activiteiten. Ook voor praktische 

hulp of voor advies over bijvoorbeeld werk of schulden 

kun je hier terecht. De Bron is naast een wijkgebouw, ook 

een gastvrije kerk. Als je loopt met levensvragen of je wilt 

eens met iemand praten over het geloof, aarzel niet en kom 

binnen. Iedereen is welkom. Meedoen is gratis! Je vindt  

De Bron aan de Vondelweg 254 in Rotterdam. Meer weten? 

Kijk op  wijkgebouwdebron.nl.

GOED IN CROOSWIJK
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Speeltuinvereniging Crooswijk bestaat al ruim 90 jaar. 

En dat dankzij vrijwilligers. Maar, extra helpende handen 

zijn meer dan nodig. Zeker met de opknapbeurt die nu 

gaande is.

Willem van Bracht roept eigenlijk al jaren dat hij best zou 

willen stoppen als voorzitter van Speeltuinvereniging 

Crooswijk. Maar ja. Dan moet er wel opvolging zijn. Dat 

wil zeggen: voldoende vrijwilligers om de boel draaiende 

te houden. Dat ontbreekt er nu aan.

Gevolg is dat het voor de huidige vrijwilligers nu fl ink 

aanpoten is. ‘Het is eigenlijk veel te veel werk’, vat Tini 

Visser samen. Zij zet zich ook al jaren in voor de speeltuin 

aan het Schuttersveld. Net als Willem kwam ze er als kind 

al. ‘Ik heb er gespeeld, mijn kinderen hebben er gespeeld. 

En nu komen mijn kleinkinderen er.’

Functie
De functie van de speeltuin in de wijk is veranderd, ziet 

Willem. ‘Vroeger kwamen hier bijvoorbeeld nauwelijks 

ouders’, vertelt hij. ‘Je ging hier als kind gewoon 

zelfstandig heen. Ook als je nog heel klein was. Dat was 

heel normaal. De speeltuin was een soort opvang, als het 

ware. Hier werd op je gelet. Nu heb je daar kinderopvang 

en bso’s voor.’

Niet dat de speeltuin nu minder nodig is, benadrukt 

Hans Visser, de man van Tini. Hij doet sinds kort ook wat 

vrijwilligerswerk bij Speeltuinvereniging Crooswijk. ‘Deze 

plek blijft keihard nodig’, zegt hij. ‘Nog steeds. Nu vooral 

om die kinderen achter die laptops en iPads vandaan te 

krijgen, lekker samen buitenspelen op een veilige plek is 

heel belangrijk.’ 

DE CROOSWIJKER

“Deze plek blijft 
keihard nodig”

Speeltuinvereniging 
Crooswijk ruim 90 jaar

Toekomst
Dat zien ook Jantje Beton en stichting Hedera. Zij 

willen van de Crooswijkse speeltuin een Speeltuin van 

de Toekomst maken. Zowel de binnenruimtes als de 

buitenspeeltoestellen krijgen komende jaren dankzij hulp 

van deze organisaties een fl inke opknapbeurt. 

Vrijwilligers
Voor Willem is het niet zijn eerste renovatie, bekent hij. ‘Ik 

heb er al vier meegemaakt.’ Hij zet zich dan ook al ruim 

40 jaar in voor Speeltuinvereniging Crooswijk. Onlangs 

werd hij daarom nog in het zonnetje gezet. Zoals Tini 

zegt: ‘Het is zijn kindje he’. Waarmee ze wil zeggen: dat 

laat je niet zomaar in de steek.

Wilt u Speeltuinvereniging Crooswijk helpen als vrijwilliger? 

Neem dan contact op via info@svcrooswijk.nl. Of bel naar 

(010) 412 51 43. Op svcrooswijk.nl is veel meer informatie 

over de vereniging en de activiteiten te vinden.
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De lente is begonnen! En wat is 
er mooier dan in de lente bezig 

zijn met het nieuwe groen dat 
overal ontluikt? Zet wat plantjes 
voor je gevel. Plant een struik of 
boompje in je tuin of misschien 

zelfs wel gewoon in je straat.  
De jeugd werd er vroeger  

nadrukkelijk bij betrokken,  
zeker in Crooswijk.

tekst Dik Vuik
beeld Stadsarchief Rotterdam

Wie kan zich de Boomplantdag nog 

herinneren? Dat was een jaarlijks op de 

derde woensdag van maart gevierde dag, 

waarop overal in het land bomen werden 

geplant. Vaak waren daar kinderen bij 

betrokken. De Boomplantdag werd inge-

voerd in 1957, nadat de Verenigde Naties 

al in 1953 alarm sloeg over de wereld-

wijde ontbossing. Een resolutie van de 

VN riep op tot een jaarlijks World Festival 

of Trees. In Nederland werd de resolutie 

uitgevoerd door de oprichting van een 

Landelijk Comité Boomplantdag, onder 

leiding van Staatsbosbeheer.

Boomplantdag in Rotterdam
Door een toeval had Rotterdam al erva-

ring met Boomplantdag. In 1928 werden 

namelijk de eerste bospercelen van het 

Kralingse Bos aangeplant en dat gebeur-

de door in april van dat jaar Boomplant-

dagen te organiseren. Schoolkinderen 

uit de hele stad werden uitgenodigd 

om deel te nemen, mits de ouders een 

kwartje konden betalen voor hun deelna-

me. Op 2 april 1928 was de eerste dag en 

vanuit de stad trokken groepen kinderen 

naar het oostelijke deel van het bos om 

er te gaan planten. Wethouder De Zeeuw 

sprak ze toe en alle kinderen kregen als 

herinnering een Boomplantdagboekje 

mee, waarin het belang van het komende 

bos werd beschreven.

Feest in de Paradijslaan
De Boomplantdagen werden dus pas 

hervat vanaf 1957. En opnieuw wer-

den vooral kinderen betrokken bij het 

planten, want wie de jeugd heeft… heeft 

de toekomst! Rotterdam was deze 

Plant eens een  
boom in je wijk!

CROOSWIJK 
OP DE KORREL

Ook op de hoek van  de Paradijslaan 

en de  2e Van Zoelenstraat  

wordt een boom geplant, 1961



keer juist wat laat, want pas op 29 maart 1961 vond de eerste  

Boomplantdag ‘nieuwe stijl’ plaats. De gemeentelijke Plantsoe-

nendienst en Staatsbosbeheer werkten dat jaar samen met de 

afdeling Crooswijk van de Jeugdnatuurwacht en de Paradijslaan 

was het kloppend hart van de activiteiten.

Met een feestelijk versierde paardenkar en een majorettekorps 

voorop trokken scholieren door de Paradijslaan, waar her en 

der boompjes werden geplant. Na het planten waren de kinde-

ren welkom bij een filmvoorstelling en traktaties in het Tim-

merhuis. Wie nu door de Paradijslaan wandelt, komt nog steeds 

bomen tegen die in 1961 zijn geplant.

Wie pakt de uitdaging weer op?
De jaarlijkse Boomplantdag werd nog lang op de derde woens-

dag van maart gevierd, vanaf 1980 met de naam Boomfeest-

dag. Maar in 2020 werd, als gevolg van de klimaatverandering, 

besloten het boomplantseizoen te verplaatsen naar de periode 

november tot en met maart.

We waren benieuwd naar wat er dit inmiddels al afgelopen 

boomplantseizoen iets in Crooswijk is gebeurd en keken op de 

landelijke website. Het resultaat: 0 hits! Nou moe, hoe kan dat 

nou? Wil de ‘jeugd van tegenwoordig’ geen boompjes meer 

planten of worden ze er gewoon niet meer bij betrokken? Kin-

deren: laat van je horen! Scholen in onze wijk: laat van je horen! 

Jullie hebben nog tot november, als het volgende boomplant-

seizoen begint, om van Crooswijk weer het kloppend hart te 

maken. Waar een wil is… is een boom!

Zie voor meer informatie boomfeestdag.nl 
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Optocht met scholieren in de Paradijslaan, 1961

Boomplantdag met kinderen in de Kralinger Hout, 1928

Kinderen planten jonge boompjes 

in de Paradijslaan, 1961
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Onder 
de zon

Mizt aan de Maas

Sommige zaden liggen jaren te wachten. 

Niet uit angst, maar door het inschatten van kansen. 

Haastig kunnen ze niet barsten, 

dus vertrouwen ze op hun innerlijke krachten.

 

Onder de aarde, stilte… 

Vochtige neerslag die in de bovenlaag blijft prikken. 

Donkere wolken, licht uit de hemel, tromgeroffel. 

Het kruipen van de kilte.

 

Boven gaat de wereld verder. 

Voeten lopen over de gevallen bladeren. 

Intern veranderen. Intens, maar ademend. 

Binnenwerk, niet in een kerk, maar in de kern. 

De tijd nemen. Geen spijt wenen. 

 

Er wordt geroepen om bloei, om kleur, om bewijs.

Maar onder de aarde bestaat een ander ritme.

Bedolven onder het gesmolten ijs, 

zullen zaden voorlopig blijven pitten.

 

Ieder seizoen laat wat achter. 

Soms een beschadiging, soms een toevoeging. 

Ieder moment is een kans voor zachter 

worden in plaats van wroeging. 

Niet elk zaad ontkiemt in hetzelfde jaar, 

maar jaloezie is niet hun roeping.

En dan, straalt er wat naar binnen. 

De korrels voelen warmer aan, 

de geur in de lucht inspireert. 

Het zaadje ervaart het trillen.

 

Niet omdat alles veilig is, 

maar omdat de zon is verschenen. 

Ze schijnt niet alleen op wat al bloeit, 

maar ook op wat net het daglicht durft te betreden. 

Op breekbare spruiten, scheve stengels, op schoon en vies 

en groei die zijn eigen richting kiest.

 

Wat lang verborgen was, 

komt uiteindelijk aan het licht. 

Wachten is hoop. 

Het geloof, zonder zicht.

Je hart is er vol van, dus zo ook je mond. 

Uiteindelijk breekt de grond open, en sta je alsof je er altijd al stond.

Want iedereen heeft een plek onder de zon.
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De lente is een tijd van verandering. De dagen worden langer, 

dieren ontwaken uit hun winterslaap en bomen en struiken 

krijgen knoppen en bladeren. De afgelopen vier jaar heb ik 

deel mogen uitmaken van de wijkraad Crooswijk. Inmiddels 

hebben er verkiezingen plaatsgevonden en is er een nieuwe 

samenstelling van de wijkraad die het stokje overneemt. 

Terugkijkend op de afgelopen tijd ben ik vooral dankbaar. 

Dankbaar voor alle mensen die ik heb mogen leren kennen, 

voor het vertrouwen dat ik kreeg en voor de ruimte om te 

groeien. Ik heb me vooral willen inzetten om alle krachten in 

de wijk te versterken met vooral extra aandacht voor de jeugd 

in Crooswijk. Jongeren kregen steeds meer ruimte in de wijk 

en de Jongerenhub op Schuttersveld is gerealiseerd. Dit is 

een plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, talenten 

ontdekken en mee kunnen doen aan activiteiten.

Wat mij het meest is bijgebleven: de bewoners van Crooswijk 

zelf. Dat zag ik terug op goede en slechte momenten in de 

wijk. Toen straten moeilijk begaanbaar waren, hielpen bewo-

ners elkaar door boodschappen te doen of even te checken 

hoe het ging. In tijden van onzekerheid zochten mensen elkaar 

op. En er werden prachtige initiatieven georganiseerd.

De wijk staat nooit stil. Er zullen altijd genoeg punten zijn 

die beter kunnen in de wijk. Maar nu de zon zich weer vaker 

laat zien, zou ik iedereen willen zeggen: geniet van het licht, 

ontmoet elkaar buiten en blijf samen bouwen aan een fijne 

leefomgeving. Want hoe groot of klein de bijdrage ook is: 

alleen samen zijn we Crooswijk.

Doortje Cooiman (20)

COLUMN WIJKRAAD

De wijk  
staat nooit stil

foto Dominique Bartali
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